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DE VORM EN DE GEEST VAN GODSDIENST

'Laat ons van Silo tot ons nemen de ark des verbonds des HEEREN en laat die in het midden van ons

komen, opdat zij ons verlosse van de hand van onze vijanden.' 1 Samuël 4:3

Wat is de hoop ijdel die mensen op hun goede werken en plechtige voorschriften stellen! Wat

afschuwelijk is het bedrog dat als evangelie verkondigt iets dat niet 'het evangelie' is, noch 'een

ander evangelie', maar iets dat het evangelie van Christus zou verdraaien.

Laat mij u ernstig vragen: Wat is uw grond om te hopen? Vertrouwt u op de doop? O mens, wat

bent u dwaas! Wat kunnen een paar waterdruppels, gesprengd op het voorhoofd van een kind,

doen? Sommige leugenachtige huichelaars vertellen ons dat kinderen door die waterdruppels

worden wedergeboren. Wat voor soort wedergeboorte is dat? We hebben mensen opgehangen zien

worden die op die manier waren wedergeboren. Er zijn mensen geweest die heel hun leven als

hoereerders, echtbrekers, dieven en moordenaars geleefd hebben, die bij hun doop door dat soort

wedergeboorte zijn wedergeboren. O, word niet bedrogen door een wedergeboorte die zo absurd

is, dat zelfs vlees en bloed kunnen aanvoelen dat het leugens zijn die uit de hel zelf afkomstig zijn.

Maar het kan zijn dat u zegt: 'Meneer, ik vertrouw op de doop die ik later in mijn leven heb

ondergaan.' Ach vrienden, wat kan wassen in water doen? Zo waar als God leeft, als u op de doop

vertrouwt, vertrouwt u op iets dat u uiteindelijk in de steek zal laten. Want wat is wassen in water

tenzij dit van geloof en bekering vergezeld gaat? Wij dopen u niet met de bedoeling uw zonden weg

te wassen, maar omdat we geloven dat ze al eerder weggewassen zijn; en als we niet dachten dat u

dat geloofde, zouden we u niet toestaan aan die instelling deel te nemen. Maar als u dit tot uw eigen

verderf wilt verdraaien door erop te vertrouwen, pas dan op. U bent vanmorgen gewaarschuwd.

Want als 'de besnijdenis geen nut heeft, noch het onbesneden zijn, maar een nieuw schepsel', dan

heeft ook de doop geen nut.
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