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DE VOORNAAMSTE ZONDAREN

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om

de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. 1 Timotheus 1:15

O, als u dit leest, atheïst, deïst, u die niet in Jezus Christus gelooft, u bent de voornaamste van de

zondaren. En ik ben blij dat u dit leest zodat ik u kan vertellen dat een God van liefde wacht om u te

omhelzen. Het is nog steeds waar, Hij kan “volkomen redden wie door Hem tot God gaan.” Laat u

wapens los! U bent een mens en u kunt niet tegen de Allerhoogste vechten. Stop deze ongelijke

ruzie. Nee, geen wapenstilstand of onderhandelingen, maar bedenk hoe u in vrede met Hem kunt

leven. Zijn hand van liefde is uitgestrekt om uw hand van onderwerping te ontvangen. O, wordt

verzoend met God door de dood van Zijn Zoon. Eens zult u buigen voor Hem en Hem aanbidden

want “Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op

de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot

heerlijkheid Gods des Vaders.” (Filippenzen 2:10-11 SV). Buig uw knieën nu en “Kust den Zoon, opdat

Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou

ontbranden.”(Psalm 2:12 SV). Hij verzoekt je te komen, dan zal Hij al je overtredingen “uitdelgen als

een nevel, en uw zonden als een wolk” (Jesaja 44:22). De voornaamste zondaren worden zeker

gevonden onder hen die rechtstreeks de persoon van Jehovah’s Christus aanvallen. Maar zelfs naar

hen is het Evangelie van verlossing gezonden.



© Het Spurgeon Archief

Page: 2


