DE VOORBEDE

Het is een aanmoediging om blijmoedig een voorbede tot God te zenden, bedenk dat zulk een gebed
het zoetste is dat God ooit hoort, want het gebed van Christus is van dit karakter. Zijn voorbede
moet de meest aanvaardbare van alle smeekbeden zijn, en hoe meer ons gebed op dat van Christus
lijkt, hoe zoeter het zal zijn; als onze smekingen voor onszelf zullen worden aanvaard, zullen onze
pleidooien voor anderen, die meer vruchten van de Geest, meer liefde, meer geloof, meer
broederlijke vriendelijkheid in zich dragen, door de kostbare verdiensten van Jezus, de zoetste
offergave zijn die wij God kunnen aanbieden, het is het vet van ons offer. Bedenk, nogmaals, dat de

voorbede buitengewoon krachtig is. Wat een wonder heeft het teweeggebracht!
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