DE VOLTOOIING VAN ZIJN WERK

Christus verlangde naar het kruis, omdat Hij er naar keek als het doel van al Zijn inspanningen. Hij
zou op Zijn troon nooit kunnen zeggen "Het is volbracht" maar aan Zijn kruis riep Hij het uit. Hij
verkoos het lijden van Golgotha boven de eer van de menigte die zich om Hem heen verdrong; want
hoe Hij hen ook zegende en genas, toch was Zijn werk nog niet af. Ik verlang naar mijn lijJden, want
het zal de voltooiing zijn van mijn grote werk van genade. Het is het einde dat de eer brengt; het is
de overwinning die de strijder bekroont in plaats van de strijd. En zo verlangde Christus naar Zijn

dood, opdat Hij de voltooiing van Zijn arbeid zou zien.
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