Devolhad van Jezus

Aanschouw de heilige wapenkamer van de Zoon van David, daarin ligt uw strijdbijl en a uw andere
oorlogswapens. In de voorraadkamer van Hem die groter is dan Aaron, ziet u de mantel hangen
waarin u uw priesterschap mag vervullen. In de wonden van Jezus ziet u de kracht waarmee u een
levende offerande voor Hem mag worden. Wanneer u straalt als een serafijn en dient als een
apostel, zult u de zegen ontvangen die op u wacht in Jezus. Als u van kracht tot kracht voortgaat en
de meest hoge toppen van de heiligheid beklimt, zult u merken dat er genade op genade voor u
klaarligt. Als u bezorgd bent, zal dat niet door Christus komen, als er een beperking is aan uw
heilige doel, dan hebt u die zelf ingesteld. De oneindige God geeft Zichzelf helemaal aan uin de
persoon van Zijn geliefde Zoon, Hij zegt tegen u: “Allesis uwe (1 Korinthe 3:21).” “De HEERE is
het Deel mijner erve en mijns bekers (Psalmen 16:5).” God wil niet dat u een beperking hebt. Hij
die Zijn eigen Zoon aan u gegeven heeft, heeft u in diezelfde daad alle dingen gegeven. Heeft Hij
niet gezegd: “1k ben de HEERE uw God, Die u heb opgevoerd uit het land van Egypte; doe uw
mond wijd open, en Ik zal hem vervullen.(Psalmen 81:11)”
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