DE VERSTERKING VAN HET LEGER

Ik zou het als een enorme schande beschouwen als er zou kunnen worden gezegd: "De kerk onder
de pastorale zorg van deze predikant is samengesteld uit leden die hij heeft weggestolen van andere
christelijke kerken." Nee, dat zou ik niet willen. De beste winsten zijn toch wel de goddelozen en de
zorgeloze, die uit de wereld in gemeenschap met Christus worden gebracht. Dit zijn echte prijzen,
niet degene die stiekempjes weggetrokken zijn van de vriendschappelijke kusten. Nee we moeten
hen binnenbrengen, die gevangen zitten onder de heerschappij van de vijand. We verwelkomen
broeders uit andere kerken als ze in de voorzienigheid van God naar onze kusten zijn afgedreven,
maar we zouden nooit de vlag van de stranddief uithangen om andere kerken in stukken te schieten
en ons te verrijken met het wrak. We kunnen veel beter naar stervende zielen zoeken dan zielen te
verjagen uit hun huidige plaats van aanbidding. Het ene regiment van een ander regiment
rekruteren is nou niet echt bepaald een versterking van het leger te noemen. Het doel van ons

allemaal moet zijn, dat wij nieuwe mensen binnenbrengen.
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