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DE VERHOOGDE CHRISTUS

Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd. Handelingen 5:31

Jezus, jouw Heere, die eens gekruisigd, gestorven en begraven werd, zit nu op de troon van

heerlijkheid. De hoogste plaats in de hemel behoort Hem toe – daar is geen twijfel over. Hij zit aan

de rechterhand van de Vader. En al had Hij als de eeuwige God een heerlijkheid waaraan geen mens

deel kan hebben, toch deelt Hij als Middelaar de eer die Hij in de hemel ontvangt met al Zijn

kinderen. Want jij bent één met Hem; jij bent een lid van Zijn lichaam. Zijn verhoging is ook jouw

verhoging. Hij kan niet verheerlijkt worden zonder dat Zijn bruid daarin deelt. Richt daarom je

geloofsogen op Jezus en zie Hem bekroond met vele kronen. En vergeet dit niet: op een dag zul jij

op Hem lijken, wanneer je Hem zult zien zoals Hij werkelijk is. Nee, je zult niet zo groot of zo

Goddelijk zijn als Hij, maar wél mag je delen in Zijn eer, Zijn geluk en Zijn waardigheid. Wees

intussen tevreden om een poosje een eenvoudig en onopvallend leven te leiden, en ga geduldig je

soms vermoeiende weg door velden van armoede en over heuvels van verdriet. Want spoedig zul je

met Christus regeren, want Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor God, en samen

met Hem zullen wij voor altijd heersen. Wat een schitterende en troostvolle zekerheid is dat voor

jou als kind van God! Nu is Christus jouw glorieuze Middelaar in de hemel. Daar pleit Hij voor jou en

staat Hij namens jou voor de Vader. Maar binnenkort zal Hij terugkomen om jou bij Zich te nemen.

Dan mag je voor eeuwig bij Hem zijn, Zijn heerlijkheid aanschouwen en Zijn vreugde delen – voor

altijd.
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