DE VERGEVING VAN GOD

En Hij zei tegen haar: Uw zonden zijn u vergeven. Lukas 7:48

Stel je eens voor hoe die woorden als frisse dauw neerdaalden op haar gebroken ziel. Wat zal ze
zich opgelucht, vrij en als herboren hebben gevoeld! Ze was niet zomaar iemand - iedereen wist dat
ze een grote zondares was, zelfs een beruchte vrouw - en juist tot haar zei Jezus: “Uw zonden zijn u
vergeven.” De absolutie die is uitgesproken door een man die zichzelf predikant noemt, is volkomen
waardeloos. Maar voor vrijspraak uit de mond van onze grote Hogepriester zouden we, als we
konden, wel duizend werelden geven! Want Hij, die alles wist van de zonden van deze vrouw, Hij die
op aarde de macht had om zonden te vergeven, had tegen haar gezegd: “Uw zonden zijn u
vergeven.” Was dat niet genoeg voor haar? Zou die ene korte zin niet alle klokken van haar hart een
leven lang hebben doen luiden? Maar Jezus ging nog verder. Hij sprak nog iets: “Uw geloof heeft u
behouden.” Ze was dus niet alleen bevrijd van de schuld der zonde, maar ook van de macht ervan.
Door haar geloof was ze werkelijk gered - volledig vrij - en kon ze nu in volmaakte vrede leven.
Wees daarom dankbaar voor alles wat de Heere Jezus je heeft gegeven, ook al ben je een arme en
onwaardige zondaar. Zie je ook maar een klein straaltje licht? Bid dan dat Hij je pad zal maken zoals

dat van de rechtvaardigen - steeds helderder, totdat de volle dag aanbreekt.
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