DE VERBORGEN GEEST VAN GOD

Het kan zijn, dat tijdens een preek twee mannen naar dezelfde waarheid luisteren; de een hoort net
zo aandachtig als de ander en onthoudt net zoveel; de ander is vol tranen en wordt met plechtige
gedachten ontroerd; maar de een ziet, hoewel even aandachtig, niets in de preek, behalve,
misschien, bepaalde belangrijke waarheden goed uiteengezet; wat de ander betreft, zijn hart is
gebroken en zijn ziel is gesmolten. Als je mij vraagt hoe het kan dat dezelfde waarheid een
uitwerking heeft op de ene, en niet op de ander, dan zeg ik: omdat de verborgen Geest van de

levende God de waarheid in het ene hart legt en niet in het andere.
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