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DE VEILIGSTE SCHUILPLAATS

 En die man zal zijn als een verberging tegen den wind, en een schuilplaats tegen den vloed. Jesaja 32:

2

Wie deze man is, weten we allemaal. Wie kan Hij anders zijn dan de Tweede man, de HEERE uit de

hemel, de Man der smarten, de Zoon des mensen? Wat een schuilplaats is Hij voor Zijn volk

geweest! Hij draagt ​​Zelf de volle kracht van de wind, en zo beschut Hij degenen die zich in Hem

verbergen. We zijn aldus de toorn van God ontsnapt en we zullen derhalve ook aan de woede van de

mensen, de zorgen van dit leven, en de angst voor de dood ontsnappen. Waarom staan ​​we in de

wind als het zoveel gemakkelijker kan door ons achter onze HEERE te verbergen? Laten we deze

dag naar Hem gaan en vrede hebben. Vaak komt de gewone wind van problemen in zijn kracht en

het wordt een storm die alles wegveegt. Dingen die er stevig en stabiel uitzagen, schudden in de

stormwind en veel van ons vleselijk vertrouwen wordt omvergeblazen. Onze Heere Jezus, de

verheerlijkte Man, is een schuilplaats die nooit omver wordt geblazen. Als we in Hem schuilen merk

je wel dat de storm voort giert, maar zelf rusten we in heerlijke kalmte. Laten wij ons op deze dag

verbergen in onze schuilplaats en daar zitten en zingen van de bescherming van onze beschutting.

Gezegende Jezus! Gezegende Jezus! Wat hebben wij U lief! En dat mogen we, want U bent ons een

schuilplaats in de tijd van de storm.
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