DE VADER, DIE ONS HEEFT LIEFGEHAD

En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad, en gegeven heef een
eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertrooste uw harten, en versterke u in alle goed woord

en werk. 2 Thessalonicenzen 2:16-17

Als de Vader ons niet liefgehad zou hebben, zou er nooit sprake zijn geweest van een verbond der
genade; als Hij ons niet oneindig liefgehad zou hebben, zou er niet in een zoenoffer voorzien zijn;
als Hij ons niet daadwerkelijk liefgehad zou hebben, zou de Heilige Geest ons niet verlevendigd en
vernieuwd hebben; als Hij ons niet onveranderlijk zou liefthebben, zou al het goede in ons spoedig
verloren gaan; als het geen almachtige, onveranderlijke, overvloedige liefde zou zijn, zouden we er
nooit op kunnen hopen het aangezicht te zien van de Koning in Zijn schoonheid in het ver weg
gelegen land. Hij heeft ons lief en daarom leidt Hij ons, voedt Hij ons en onderhoudt Hij ons voor
immer. Bevestigt uw hart dit niet? Als die liefde voor een ogenblik zou worden ingehouden, een
moment zou ophouden, waar zou u dan zijn? Wij vallen terug op Gods liefde als de uiteindelijke

reden voor onze hoop op Hem.
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