De Trooster beloofd

Maar de Trooster, de Hellige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles
leren, en zal uindachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. Johannes 14.26

Toen de Zaligmaker uit deze wereld vertrok, voorzag Hij in alle behoeften van Zijn volk, niet
zozeer door hun allerlei zegeningen te schenken, als wel door hun de aanwezigheid van de genadige
Persoon te beloven Die hen van alle geestelijke gaven zou voorzien die ze nodig hadden. 1k
vertrouw erop dat er velen zullen zijn die enigermate de waarde van de belofte kennen: ‘ Ik zal u de
Trooster zenden’; en dat we weten dat, als de Trooster komt, Hij alle goede dingen met Zich
meebrengt. We hoeven niet naar de ene plaats te gaan om verlevendigd te worden en naar een
andere plaats om getroost te worden, naar weer een andere plaats om onderwezen te worden en naar
een vierde plaats om verlicht te worden: als we de Geest ontvangen, worden ons alle dingen
geschonken. Van Hem kan ik zeggen zoals bij Jezus Christus het geval was: * Want in Hem woont
a de volheid der Godheid lichamelijk’ (Kal. 2:9). In Jezus woonde de Godheid in een werkelijk
menselijke natuur, zowel lichamelijk als geestelijk, maar van de Hellige Geest hebben we dezelfde
volheid van de Godheid Die inwoont in Zijn volk.
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