DE TOESTAND VAN DE ZIEL IN DE HEL

Wat de toestand zal zijn van een onwedergeboren ziel in de hel kan ik niet zeggen, maar ik ben er
zeker van dat het iets is dat ik in mijn verbeelding niet durf voor te stellen, want alle beperkingen
die de mens in dit leven tot fatsoenlijkheid en een goed moreel hebben bewaard, zijn verdwenen
wanneer ze in de volgende wereld van de zonde komen. En omdat de hemel de volmaaktheid en de
heiligheid van de heilige zal zijn, zal de hel de perfecte walging van de zondaar zijn, daar zal hij en
anderen ontdekken, wat zonde is, wanneer deze tot het uiterste komt. "Daarna de

begeerlijkheid, ontvangen hebbende, baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde, baart den dood
(Jacobus 1:15)." En hieraan, geliefde lezer, willen wij u ernstig herinneren, dat dit voor eeuwig en
altijd uw deel zal zijn, tenzij het God behaagt u levend te maken. Tenzij u met Christus samenleeft,
zal u in deze wereld dood zijn, misschien ben u in deze wereld al corrupt, maar dat zal zeker in de
volgende wereld het geval zijn, waar alle vreselijke invloeden van zonde tot het uiterste zullen
worden ontwikkeld en ontdekt. U zult worden weggeworpen van de aanwezigheid van God en van
de glorie van Zijn macht. Er kan geen dood in de hemel zijn, noch kan corruptie onvergankelijkheid
beérven, als u niet vernieuwd bent van geest, zult u nooit binnen die paarlen poorten deel kunnen
hebben aan het licht van de hemel dat schijnt in de eeuwigdurende middag waar u uw deel nooit

meer kunt verliezen.
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