DE TEGENWOORDIGHEID VAN GOD

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Matthets 28:20

De Heere Jezus is in het midden van Zijn Kerk. Niet lichamelijk, maar toch werkelijk bij ons. En
dat is een gezegende waarheid, want waar Jezus is, daar wordt liefde ontstoken. Van alle dingen in
deze wereld die het hart kunnen doen ontvlammen, is er niets te vergelijken met de aanwezigheid
van Jezus! Zelfs een glimp van Hem overweldigt ons zo, dat we bijna willen zeggen: “Wend uw ogen
van Mij af, want zij doen Mij geweld aan.” Wanneer we ons bewust zijn van Jezus’ aanwezigheid,
zullen al onze krachten ontplooien en wordt elke genade versterkt. Dan zetten we ons met heel ons
hart, ziel en kracht in voor de Heere. Daarom is de aanwezigheid van Christus het allermooist om te
ervaren en te wensen. Zijn aanwezigheid wordt het diepst gevoeld door hen die het meest op Hem
lijken. Wil je Christus werkelijk zien, dan moet je groeien in Zijn beeld. Breng jezelf, door de kracht
van de Heilige Geest, in harmonie met de verlangens, motieven en plannen van Christus, dan zal
Zijn nabijheid je zeker ten deel vallen. Wees ervan overtuigd: Zijn aanwezigheid is te verkrijgen. Zijn
belofte blijft onwankelbaar en Hij verheugt zich om bij ons te zijn. Als Hij niet komt, is dat omdat wij
Hem weerhouden door onze onverschilligheid. Maar aan onze oprechte gebeden zal Hij Zich
openbaren. Hij zal zich door jou smeekbeden en tranen, die als gouden ketenen zijn, genadig aan je

laten binden.
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