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DE TABERNAKEL OPBLAZEN

En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. Lukas 17:16

Niet ver van de westkust van Engeland ligt een prachtig eiland dat Ierland heet. Als je goed op een

kaart kijkt, zie je dat het in tweeën is verdeeld. Een gedeelte van het noorden heet Noord-Ierland,

dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk, en de rest is de Republiek Ierland, dat een volledig

apart land is. Een paar jaar geleden waren er veel problemen en gevechten in Noord-Ierland.

Sommige mensen wilden dat dat deel van Ierland zich bij de Republiek aansloot en anderen wilden

dat het binnen het Verenigd Koninkrijk bleef. Helaas vielen er veel gewonden en doden. Het Ierse

Republikeinse Leger liet niet alleen bommen afgaan in Noord-Ierland, maar ook in Londen en

andere plaatsen in Engeland. Zelfs in de tijd van Spurgeon waren er veel problemen over Ierland,

niet veroorzaakt door het Ierse Republikeinse Leger, maar door een groep die de Fenians heette. In

1884 werd besloten om een aantal speciale samenkomsten te houden in de Tabernacle om te vieren

dat Spurgeon dertig jaar dominee van de kerk was geweest. Er werden veel mensen verwacht. Maar

juist op dat moment werd er gewaarschuwd dat de Fenians problemen zouden gaan veroorzaken in

Londen. Ze dreigden de Metropolitan Tabernacle op te blazen op de avond dat daar een grote

bijeenkomst zou worden gehouden!

Er werd besloten dat  de dienst door moest gaan, maar in de gemeente waren een groot aantal

politieagenten en detectives. Ze moeten alle mensen in de gaten hebben gehouden, op zoek naar

iemand die zich verdacht gedroeg. Dat moet heel moeilijk voor ze zijn geweest, want er waren

ongeveer vijfeneenhalf duizend mensen op de samenkomst! De dienst verliep goed en gelukkig

waren er geen problemen, zodat de dreigementen van de Fenians op niets uitliepen. Spurgeon was

niets verteld over de mogelijkheid dat mensen zouden proberen de Tabernakel op te blazen, omdat

niemand hem onnodig ongerust wilde maken. Maar zijn vrouw, Susannah, wist er alles van. Op weg

naar huis in hun koets vertelde ze het hem. Raad eens wat ze allebei deden? Ze dankten samen de

Heere dat iedereen veilig was gebleven. Toen de Heere Jezus op aarde was, deed Hij veel wonderen.

Op een keer kwamen tien melaatsen naar Hem toe en vroegen of Hij hen wilde helpen. Hij zei dat ze
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naar de priesters moesten gaan, en op hun weg daarheen werden ze genezen! Maar het trieste was:

er kwam er maar één terug naar Jezus, 'En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten

en dankte Hem' (Lucas 17:16). Jezus zei, ik weet zeker dat hij verdrietig was: 'Zijn niet de tien

gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen?' (vers 17). Je kunt het verhaal lezen in het evangelie van

Lucas, hoofdstuk 17, verzen 11-15). Ik weet zeker dat je ouders je hebben verteld dat je 'Dankuwel'

moet zeggen als iemand je iets geeft. God heeft je zoveel gegeven - dus bedank Hem!

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories.
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