
 

De strijd beslecht

Alzo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten. Jesaja
66:1

Christus is de wagen waarin zielen naar de hemel vervoerd worden. Het volk des Heeren is op weg
naar de hemel; ze worden gedragen in eeuwige armen, en die armen zijn de armen van Christus.
Christus brengt hen naar Zijn eigen huis, naar Zijn eigen troon. Zijn gebed: ‘Vader, Ik wil dat waar
Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt’, zal volkomen verhoord worden. Het kruis is
het grote vervoermiddel van het verbond, waardoor de stormen zullen bedaren en de gewenste
haven bereikt zal worden. Dit is de wagen waarvan de pilaren van goud zijn en die bekleed is met
het purper van de verzoening van onze Heere Jezus Christus. De hemel is een plaats van volkomen
overwinning en triomf. Hier beneden is het slagveld; daarboven is de overwinningsparade. Dit is
het land van het zwaard en de speer; daar is het land van de lauwerkrans en de kroon. O, wat zullen
de harten van de gezaligden beven van vreugde als hun strijd in de hemelen beslecht zal zijn, als de
dood, de laatste vijand, tenietgedaan zal worden, als satan zelf achter de zegewagen van Christus zal
worden weggevoerd – als Hij de zonde overwonnen zal hebben – als het grote vreugdegeroep van
totale overwinning zal opklinken uit de harten van alle verlosten!
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