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DE STILLE RUSTPLAATS VAN ZIJN VOLK

In dit uur rusten wij op de beloften van onze trouwe God, wetende dat Zijn woorden vol waarheid en
kracht zijn; wij rusten in de leerstellingen van Zijn woord, die de troost zelf zijn; wij rusten in het
verbond van Zijn genade, dat een haven van eeuwig licht is. De Persoon van Jezus is de stille
rustplaats van Zijn volk; en wanneer wij tot Hem naderen in het breken van het brood, het horen van
het Woord, het doorzoeken van de Schriften, gebed of lofprijzing, vinden wij dat elke vorm van
toenadering tot Hem de terugkeer van vrede in onze ziel is. De God van de vrede geeft volmaakte
vrede aan hen die hun hart aan Hem toevertrouwen.
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