DE STEM DES ROEPENDE IN DE WOESTIN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

De stem des roepende in de woestijn: "Bereidt de weg van de Heeren, maakt zijn paden recht. Lukas 3:4

De stem des roepende in de woestijn eiste een weg voor de Heere, een bereide weg, een weg in de
wildernis bereid. Ik zou wel gehoor willen geven aan de roep van de Meester, en Hem een weg
banen tot mijn hart, een weg gebaand door genadige bewerking van de woestijn van mijn natuur. De
vier aanwijzingen in het tekst-verband eisen mijn ernstige overweging. Alle dal zal gevuld worden.
Lage en bij de grond zich houdende gedachten omtrent God moet men laten varen; twijfel en
wanhoop moeten worden weggenomen; het zoeken van zichzelf en vleselijke geneugten moet
worden prijs gegeven. Over deze diepe valleien heen moet een heerlijke weg van genade worden
opgehoogd. Alle berg en heuvel zal vernederd worden. Hoogmoedige zelfgenoegzaambheid, zich
verheffende eigengerechtigheid moet worden vernederd, om een baan te maken voor de Koning
der koningen. Gemeenschap met God wordt nimmer geschonken aan hooghartige zondaars. De
Heer ziet de nederigen aan en bezoekt de gebrokenen van harte; maar die hoog van ogen zijn, zijn
Hem een gruwel. Mijne ziel, smeekt de Heilige Geest om in dit opzicht te onderwijzen. En de
kromme wegen zullen tot een rechte weg worden. Het weifelende hart moet zich een rechte weg van
beslistheid laten banen voor God en heiligheid. Dubbelhartige lieden zijn vreemdelingen tegenover
de God van de waarheid. Mijn ziel, zie dat gij in alle dingen waar en oprecht zijt, als in de
tegenwoordigheid van de hart-doorzoekende God. En de oneffene tot effene wegen. Struikelblokken
van de zonde moeten worden weggeruimd, en doornen en distelen van opstand moeten worden
uitgeroeid. Zulk een hooggeplaatste bezoeker moet geen flodderachtige paden en steenachtige
plaatsen aantreffen, wanneer Hij komt om Zijn gunstelingen met Zijn gezelschap te vereren. O! dat
de Heer deze avond in mijn hart een gebaande weg moge aantreffen, door Zijn genade gereed
gemaakt, opdat Hij een triomftocht maken moge tot aan de uiterste grenzen van mijn ziel, van het

begin van dit jaar tot het einde toe.
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