DE SMALLE WEG TOT HET EEUWIGE LEVEN

... welke de heilige weg zal genaamd worden. Jesaja 35:8

Als de weg naar de hemel iets is, is het een weg van heiligheid. Als de weg die wij gaan geen heilige
weg is, een weg los daarvan, is het niet Gods weg. Als we niet de weg gaan van het onderscheiden-
zijn van de wereld, volgen we Christus niet. Wie op de weg niet heilig is, zal niet aan het heilige
einde komen, waar de driemaal heilige God Zichzelf in Zijn glorie openbaart. Broeders, als u ooit
twijfelt wat betreft de juiste weg, denk dan aan de woorden van de Heiland: ‘Want de poort is eng
en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelve vinden.” Geef de voorkeur
aan nauwgezetheid boven slordigheid. Het is nodig voor ons dat we onszelf telkens tot de orde
roepen en tegen onszelf te zeggen: Welke van deze twee richtingen is de goede? Want in deze tijd
hemelen bijzonder knappe koppen nieuwe wegen op, en steken er bijvoorbeeld als volgt de
loftrompet over op: Hier hebben we een weg die past bij deze tijd. Weg met die smalle weg van
jullie. Wees ondogmatisch, je moet het breed zien: dit is de weg voor de beschaafde en
vooruitstrevende mens! Uw Heiland heft waarschuwend Zijn hand en roept: ‘Breed is de weg die tot
het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan.’ Ik hoop dat het u en mij gegeven zal
worden, ook al worden we beticht van onverdraagzaamheid en bekrompenheid, dat we steeds de
weg zullen verkiezen waaraan de gelovigen van weleer de voorkeur hebben gegeven: onaangenaam

voor het vlees, maar Gode aangenaam, de rechte en smalle weg die leidt tot het eeuwige leven.
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