
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

SEKTEN

Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie... Kolossenzen 2:8

Er zijn veel verschillende soorten christelijke kerken—kun je er een paar noemen voordat je verder

leest? Ja, er zijn Baptisten, de Vergadering der Gelovigen, Methodisten, Congregationalisten en

Presbyterianen. Er is de Anglicaanse Kerk en de Kerk van Schotland, en nog veel meer! Maar

misschien is het iets moeilijker om te denken aan andere groepen die sekten of cultussen zijn.

Misschien denk je dan aan Jehova's Getuigen, Mormonen (die zichzelf 'Kerk van Jezus Christus van

de Heiligen der Laatste Dagen' noemen), Christian Scientists, of de Broeders in Christus. Deze

mensen zijn misschien goed en respectabel, maar ze zijn geen echte christenen omdat ze

ontkennen wat de Bijbel zegt over Jezus Christus. Ze ontkennen op een of andere manier dat Jezus

zowel volmaakt God als volmaakt Mens is. Als mensen het mis hebben over Jezus, hebben ze het mis

over alles wat belangrijk en eeuwig is.

Op een dag had Spurgeon een gesprek met een vrouw die Mormoon was. Ze was heel eerlijk en

vertelde hem dat ze was gekomen om hem tot het mormonisme te bekeren! Hij luisterde naar wat

ze te zeggen had en toen ze klaar was, zei hij: 'Goed! Nu jij mij jouw weg naar de hemel hebt verteld,

zal ik jou de mijne vertellen!' Ik denk dat je wel kunt bedenken wat hij haar vertelde. Hij legde uit dat

God heilig is en daarom zonde moet straffen. Hij vertelde haar over Jezus Christus en waarom Hij

naar deze wereld kwam—om op het kruis te sterven en de zonden van alle gelovigen te dragen. Hij

zei dat Jezus uit de dood is opgestaan en vandaag nog steeds leeft om degenen te redden die in

Hem geloven. Als we ons berouw betuigen en geloven, worden onze zonden vergeven en krijgen we

eeuwig leven.

De dame luisterde naar hem en vroeg: 'Gelooft u dat al uw zonden vergeven zijn?' Waarop Spurgeon

antwoordde: 'Ja, dat weet ik!' Ze vroeg hem: 'Gelooft u dan ook dat u niet verloren kunt gaan?'

'Zeker!' antwoordde hij. Ze zei: 'Weet u dan zeker dat u bij het laatste oordeel voor de troon van God

zult kunnen staan, ondanks alles wat u hebt gedaan? Dan zou je een heel gelukkig mens moeten

zijn!' Spurgeon zei: 'Dat ben ik ook! Ik ben een heel gelukkig mens!' Uiteindelijk zei de dame: 'Nou,

dan kan ik niets met u doen, want u hebt meer dan ik u kan bieden!' En hoe waar is dat! Andere
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religies en sekten kunnen de christen niet meer bieden dan hij of zij in Christus heeft, alleen maar

minder, en zeker geen vergeving van zonden! De Bijbel zegt: 'Pas op dat niemand u als buit

meesleept... Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk; en u bent volmaakt

geworden in Hem' (Kolossenzen 2:8-10).
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