DE SCHOONHEID VAN JEZUS

Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Hooglied 5:16

Als deze tekst van Jezus zegt: “Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk”, verklaart het dat Hij in alle
opzichten liefelijk is. Het gebeurt vaak dat de architectuur van zelfs het allermooiste gebouw vanuit
een bepaalde hoek gezien minder mooi uitkomt. Het mooiste stuk vakmanschap is niet vanuit elke
richting even volmaakt. Het beste menselijke karakter wordt wel door een of meer karakterfouten
of zwakheden ontsierd. Bij onze Heere is alles echter liefelijk, ongeacht uit welke hoek bekeken. Van
welk oogpunt u Hem ook bekijkt, u zult alleen maar een bevestiging vinden van de stelling: “Al wat
aan Hem is, is gans begeerlijk.” Ja, in alles is Hij schoon en begeerlijk; als de eeuwige God, nog
voordat de wereld geschapen was en engelen Hem liefhadden en aanbaden; als kind in Bethlehem
of als man in Bethanié; wandelend op de zee of genageld aan het kruis; in Zijn graf, gestorven en
begraven, of triomferend op Zijn troon; in Zijn opstanding uit de dood, of voor de tweede keer
nederdalend om de wereld te oordelen in gerechtigheid; in Zijn schande, veracht, bespuwd, of in
Zijn heerlijkheid, aanbeden, en geliefd; met doornen op Zijn voorhoofd en spijkers die Zijn handen
doorboren, of met de sleutels van de dood en de hel aan Zijn gordel; hoe, waar en wanneer u Hem
ook maar aanschouwt: “Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.” In alle opzichten, in alle ambten en
verhoudingen, altijd, onder alle omstandigheden en overal geldt: “Al wat aan Hem is, is gans

begeerlijk.”
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