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DE SCHATKAMER VAN DAVID

De Schatkamer Van David | 26 juli

Psalm 87:4-7
4 Ik zal Rahab en Babel vermelden, onder degenen, die Mij kennen; ziet, de Filistijn, en de Tyriër, met

den Moor, deze is aldaar geboren. 5 En van Sion zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; en de

Allerhoogste Zelf zal hen bevestigen. 6 De HEERE zal hen rekenen in het opschrijven der volken,

zeggende: Deze is aldaar geboren. Sela. 7 En de zangers, gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn

fonteinen, zullen binnen u zijn.

Niet alleen als volken, maar ook een voor een, als individuen, zullen de inwoners van het nieuwe

Jeruzalem worden geteld, en zullen hun namen in het openbaar worden afgekondigd. Een voor een

zal de Heere hen tellen, want ieder van hen is kostbaar in Zijn oog; de enkeling zal niet in de massa

opgaan, maar iedereen zal hoog aangeslagen worden. Wat een bewijs van adeldom is het voor een

mens als vastgelegd wordt dat hij in Sion is geboren; de wedergeborenen zijn een koninklijk

priesterdom, de ware aristocratie, het gebiedend deel der mensheid. De grondtekst laat, door het

gebruik van het edelste woord voor mens, doorschemeren dat er vele bijzondere mensen in de Kerk

geboren zullen worden.

In feite is iedereen die vernieuwd is naar het beeld van Christus, een uitnemende persoon, al zijn er

sommigen die, zelfs in de zwakke ogen van de wereld, door hun karakter een glans verspreiden die

alleen maar ongewoon en bewonderenswaardig genoemd kan worden. De kerk heeft illustere

namen van profeten, apostelen, martelaren, belijders, hervormers, zendelingen en dergelijken, die

de vergelijking kunnen doorstaan met de grootste namen die door de wereld geëerd worden, nee, in

veel opzichten overtreffen ze hen verre. Sion hoeft zich niet te schamen voor haar zonen, en haar

zonen niet voor haar.

Wanneer het aantal gelovigen toeneemt door de nieuwe geboorte, bewijst de Heere dat Hij zelf de

bouwer van de Kerk is. De Heere alleen heeft het recht de titel van ‘verdediger van het geloof’ te

dragen; Hij is de enige en afdoende Beschermer van de ware Kerk. Er hoeft niet gevreesd te worden
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voor de erfenis van de Heere, Zijn eigen arm is toereikend om Zijn rechten te handhaven.

De Allerhoogste is hoger dan al diegenen die tegen ons zijn, en de goede oude zaak zal over allen

zegevieren. Kerken zijn niet in staat tot zo’n zelfvoorziening dat wij ze in alle opzichten in het oog

kunnen houden, maar de Heere, Die de Kerk stichtte, is de eeuwige Bron van al onze voorzieningen,

en ziende op Hem zullen wij nooit verslappen of falen. Al onze ervaring brengt ons er waarlijk toe

door het geloof op de Heere te zien en te zeggen: ‘Al mijn fonteinen zullen binnen u zijn’. De

fonteinen van mijn geloof en al mijn deugden; de fonteinen van mijn leven en al mijn genoegens; de

fonteinen van mijn activiteit en alle juiste verrichtingen daarvan; de fonteinen van mijn hoop, en al

haar hemelse verwachtingen, bevinden zich alle in U, Heere.

Zonder Uw Geest zou ik een droge put zijn, een bron zonde water, verstoken van het vermogen

mijzelf of anderen te zegenen. O Heere, ik ben er zeker van dat ik behoor tot de wedergeborenen

wier leven in U is, want ik besef dat ik niet zonder U kan leven; ik zal dan ook, met heel Uw

verheugde volk, Uw lof zingen.

Overweging:

Via welke leiding het ook gaat, Christus is de bron en basis van iedere druppel troost; Christus is de

God van alle ware vertroosting.
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