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DE RIJKDOM VAN GENADE

Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

Filippenzen 4:19

Mijn God zal naar Zijn rijkdom al uw nooddruft vervullen, in heerlijkheid. Gods rijkdom in

heerlijkheid gaat onze gedachten te boven. Kijk eens naar de rijkdom van God in de natuur. Wie zal

Zijn schatten tellen? Ga het bos maar eens in en wandel dan kilometer na kilometer tussen de

bomen door, die hun brede schaduw niet werpen voor het genoegen van de mens maar alleen voor

de Heere. Kijk maar naar de duizenden bloemen op de verlaten berghellingen en de uitgestrekte

vlakten: hun geur is voor God alleen. Wat een rijkdom is er iedere lente en zomer te zien in de

grenzeloze bezittingen van de grote Koning! Aanschouw de enorme verscheidenheid aan dieren- en

insectenleven die het land kroont met de rijkdom van de Goddelijke wijsheid, want ‘de aarde is des

Heeren, alsook haar volheid’. Kijk maar naar de zee en denk aan al die vissen, zo ontelbaar dat de

vissers daarmee een heel land van genoeg voedsel kunnen voorzien. Zie ook de gezonken schatten

in de oceaan, die geen hand bijeenbrengt dan die van de Eeuwige. Als u de rijkdom van de Schepper

wilt zien, werp dan eens een blik op de sterren. Tel ze maar, als u dat kunt. De sterrenkunde heeft

ons inzicht vergroot en ons geleerd dat deze wereld slechts een stip is vergeleken met ontelbare

andere planeten die God gemaakt heeft. Ze heeft ons geleerd dat alle planeten die we met een

telescoop kunnen zien waarschijnlijk slechts een fractie van de talloze hemellichamen zijn die het

oneindige heelal bewonen. Onmetelijk is Gods vermogen in de natuur. De rijkdom van God in de

voorzienigheid is eveneens grenzeloos. Hij zegt tot dit schepsel: ‘Ga’, en hij gaat, en tot een ander:

‘Doe dat’, en hij doet het. Immers, alle dingen gehoorzamen Zijn stem. Denk aan de rijkdom van God

in de genade. Daardoor worden de natuur en de voorzienigheid overschaduwd, want we hebben de

fontein van eeuwige liefde, de gave van een oneindig offer, het vergieten van het bloed van Zijn

eigen lieve Zoon en het verbond der genade, waarin de kleinste zegen oneindig is in waarde. ‘God is

rijk in barmhartigheid’ - rijk in geduld, liefde, macht, vriendelijkheid, een rijkdom die alle verstand te

boven gaat. Nu zal al uw nooddruft vervuld worden naar de rijkdom van de natuur, de rijkdom van

de voorzienigheid en de rijkdom van de genade.
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