
 

De rechtvaardige zal uit het geloof leven

De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Rom. 1:17

Ik zal niet sterven. Ik kan geloven, en ik doe het, in de Heere mijn God, en dit geloof zal mij in het
leven houden. Ik zou graag worden geteld onder hen, die in hun leven rechtvaardig zijn; maar zelfs
al zou ik volmaakt zijn, zou ik niet trachten te leven door mijn gerechtigheid. Ik zou mij
vastklemmen aan het werk van de Heere Jezus, en rustig leven door het geloof in Hem en door niets
anders. Als ik mijn lichaam kon geven om verbrand te worden voor mijn Heere Jezus, zou ik toch
niet vertrouwen op mijn eigen moed en standvastigheid, maar ik zou rustig leven door het geloof.

“Zo ik als martelaar de brandstapel beklom,
zou ik slechts pleiten op mijn Zaligmakers Naam;

en om vergeving smeken slechts om zijnentwil,
en op iets anders deed ik zeker geen beroep”.

Te leven door het geloof is heel wat veiliger en gelukkiger dan te leven bij gevoelens of door de
werken. Door in de wijnstok te leven, leeft de rank een beter leven dan zij op zichzelf zou hebben,
zelfs al zou het haar mogelijk zijn om volkomen los van de stam te leven. Te leven in verkleefdheid
aan Jezus, alles ontlenend aan Hem, is een liefelijke en heilige zaak. Als zelfs de rechtvaardigste op
deze wijze behoort te leven, hoeveel te meer moet ik dat dan, die een arme zondaar ben! Heere, ik
geloof. Ik moet U volkomen vertrouwen. Wat kan ik anders doen? Op U te vertrouwen is mijn
leven. Ik gevoel, dat het zo is. Daarbij wil ik blijven, zelfs tot het einde toe.
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