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DE RECHTERHAND VAN GOD

Die ook aan de rechterhand van God is. Romeinen 8:34

Hij, die ooit werd veracht en door mensen werd afgewezen, staat nu op de hoogste plaats: als

geliefde en geëerde Zoon aan de rechterhand van God. Dat is de plaats van majesteit en genade. En

vergeet dit nooit: daar, op die plaats, zit ook jouw Pleitbezorger, Jezus Christus. Toen Hij voor jou

stierf, schonk Hij jou rust. Toen Hij opstond uit de dood, gaf Hij jou vrijheid. En toen Hij aan de

rechterhand van Zijn Vader ging zitten, ontving jij in Hem gunst, eer en waardigheid. Alles wat Hem

toekomt, deelt Hij met jou, omdat Hij je Hoofd en je Vertegenwoordiger is. Zijn plaats aan de

rechterhand van God is het bewijs dat ook jij door Hem bent aangenomen en dat je ziel veilig is in

Hem. Kind van God, daarin ligt je zekerheid dat er geen veroordeling meer voor je is. “Wie is het die

veroordeelt?” Niemand kan iemand veroordelen die in Christus verborgen is – want Hij zelf zit aan

de rechterhand van God en pleit daar voor jou. De rechterhand van God is de plaats van macht. En

Christus bezit daar alle macht, in de hemel én op aarde. Wie zou er nog tegen Zijn volk kunnen

opstaan? Wie kan jou ooit aantasten als je leeft onder Zijn bescherming? Mijn ziel, wat zou je nog

kunnen verwoesten als de Almachtige zelf je helper is? Als Zijn bescherming jou omsluit, welk

zwaard zou je dan nog kunnen treffen? Leef daarom in vrede en rust. Want als Jezus jouw

almachtige Koning is, die al je vijanden onder Zijn voeten heeft gebracht – als zonde, dood en hel

door Hem overwonnen zijn, en jij in Hem vertegenwoordigd bent – dan kan niets en niemand jou

ooit vernietigen.
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