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DE RECHTE VOOR VAN HET WOORD

... die het woord der waarheid recht snijdt. 2 Timotheüs 2:15

Hier staat hij: een ploeger met zijn ploeg. Hij ploegt keurig van het ene eind van de akker naar het
andere, en trekt een rechte voor. Zo wilde Paulus dat Timotheüs een rechte voor zou trekken door
het woord der waarheid. Ik denk dat God nooit een andere prediking aanvaardt dan die welke
onmiskenbaar de hele lijn van de waarheid van begin tot eind aanhoudt, en altijd diepgaand, eerlijk
en oprecht is. Als de waarheid een rechte lijn is, moet ook het omgaan met de waarheid rechttoe
rechtaan zijn, eenvoudig, en zonder trucjes en kunsten. Er zijn twee of drie voren waar ik bij het
ploegen hard heb moeten werken. Eén voor is die van de vrije genade. ‘Het heil is des Heeren.’ Hij
begint met het heil, Hij zet het voort, Hij voltooit het. Het heil is niet uit de mens, noch door de mens,
maar uit de genade alleen. Genade in de verkiezing, genade in de verlossing, genade in de
krachtdadige roeping, genade in de uiteindelijke volharding, genade in het schenken van de
volkomenheid der verheerlijking. Het is alles genade, van begin tot eind. Deze voor moet in alle
eerlijkheid worden getrokken, openhartig en zonder dat er enige twijfel aan bestaat. Zondaar, u kunt
niet behouden worden door enige verdienste, door boetedoening, voorbereiding of door een gevoel
uit uzelf. De Heere alléén moet u behouden, als een daad van barmhartigheid om niet. Niet omdat u
het verdient, maar omdat Hij het wil doen om Zijn overstelpende liefde te verheerlijken. Dat is de
rechte voor van het Woord.
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