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DE OPGESTANE CHRISTUS

Christus ís opgewekt uit de doden. 1 Korinthe 15:20

Het hele geloof van de christen draait om dit ene feit: “Christus is opgewekt uit de doden.”Want,

zoals de Schrift zegt: “En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en

zonder inhoud is ook uw geloof.” Juist door Zijn opstanding wordt de Godheid van Jezus het meest

zichtbaar. Stel je voor: als Hij niet was opgestaan, hadden we zelfs kunnen twijfelen aan wie Hij

werkelijk was. Maar doordat Hij is opgestaan, staat vast dat Hij Heere is. Want, zo staat er: “Daartoe

is Christus ook gestorven, en opgestaan, en weder levend geworden, opdat Hij beiden over doden en

levenden heersen zou.” Jouw rechtvaardiging – de zekerheid dat je vrijgesproken bent van schuld –

hangt volledig samen met Zijn overwinning op dood en graf. Ook jouw wedergeboorte is

onlosmakelijk verbonden met Zijn opstanding. Petrus zegt: “Die ons… opnieuw geboren deed worden

tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.” En zelfs jouw uiteindelijke

opstanding staat vast door dit wonder. Want: “Als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt

heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend

maken door Zijn Geest, Die in u woont.” Begrijp je wat dat betekent? Als Christus niet was opgestaan,

zou ook jij nooit opstaan. Maar juist omdat Hij leeft, zul jij eens opstaan uit het graf en God zien met

je eigen ogen. En de gelovigen die ons zijn voorgegaan? Zij zijn niet verloren, maar zullen in hun

eigen lichaam hun Heere aanschouwen. De opstanding van Jezus loopt als een zilveren draad door

alle zegeningen van ons geloof. Zij verbindt je nieuwe geboorte, je dagelijkse leven met God hier en

nu, en je eeuwige heerlijkheid straks in de hemel. Alles rust op dat ene feit. Hoe groot en glorieus is

dit wonder! Wat heeft jouw hart oneindig veel reden om zich hierover te verheugen – want het

staat zonder enige twijfel vast – “Christus is waarlijk opgestaan uit de dood!”
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