DE OPEN DEUR VAN HET GEBED

Hun gebed kwam tot in Zijn heilige woning in de hemel. 2 Kronieken 30:27

Gebed is altijd het belangrijkst voor een christen, ongeacht de situatie, hoe moeilijk die ook is.
Als je je zwaard niet kunt gebruiken, kun je altijd het wapen van gebed inzetten. Zwaarden en speren
moeten worden geslepen, maar gebed roest nooit; en als we denken dat het bot is, snijdt het het
beste. Gebed is een open deur die niemand kan sluiten. Duivels mogen je van alle kanten omringen,
maar de weg naar boven staat altijd open; en zolang die weg open is, zul je niet in de handen van de
vijand vallen. Gebed is nooit ongepast. In zomer en winter is het een kostbaar geschenk. Gebed
vindt gehoor in het holst van de nacht, te midden van drukte, in het heetst van de middag en in de
schaduw van de avond. In elke situatie—of het nu armoede is, ziekte, onzekerheid, laster of
twijfel—zal je Verbondsgod je gebed verwelkomen en beantwoorden vanuit Zijn heilige plaats.
Bidden is werkelijk nooit zinloos. Echt gebed is ware kracht. Misschien ontvang je niet precies wat je
vraagt, maar je diepste noden worden altijd vervuld. Wanneer God Zijn kinderen niet letterlijk
antwoordt, doet Hij dat zeker op geestelijke wijze. Als je lichamelijke gezondheid verlangt, waarom
zou je dan klagen wanneer Hij in plaats daarvan je ziekte gebruikt tot genezing van diepere,
innerlijke wonden? Is het niet beter dat het kruis geheiligd wordt, dan dat het geheel wordt
weggenomen? Blijf daarom je gebeden en smeekbeden voor Hem uitspreken, want de Heere is

bereid het verlangen van je hart te vervullen.

Gebed: Heere, leer mij te bidden met vertrouwen, ook als mijn antwoorden anders zijn dan ik
verwacht. Geef mij genade om Uw wil te aanvaarden en kracht om te groeien in elke beproeving.

Amen.
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