DE OORDEELSDAG

En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de
hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. (Openbaring 20:11)

Lees verder Romeinen 2:1—11.

De gedachten van veel harten werden door Christus op aarde onthuld en dezelfde Christus zal op
de laatste en grote dag de mensen openlijk voor zich stellen. Hij zal hen oordelen en Hij zal hun
geesten onderscheiden. Hij zal de gewrichten en het merg van hun wezen ontdekken, de gedachten
en bedoelingen van hun harten zullen blootgelegd worden. Ook jij, gelovige, zult onderzocht
worden. Laat niemand je misleiden met de dwaling dat je niet geoordeeld zult worden, zowel de
schapen als de bokken verschenen voor de grote scheiding van de Herder. Degenen die hun
talenten gebruikt hadden, moesten ook verantwoording afleggen net zoals degene die zijn talent
begraven had. Ook de discipelen zelf werden gewaarschuwd dat hun nutteloze woorden geoordeeld
zouden worden. Je hoeft niet bang te zijn voor deze openbare rechtszitting. Onschuld verlicht de
rechtbank. Je bent niet verlost doordat je onbeproefd en onbewezen de hemel bent in gesmokkeld,
maar in de gerechtigheid van Jezus zul je de plechtige beproeving met vreugde doorstaan. De
rechtvaardigen worden misschien niet op hetzelfde moment als de goddelozen geoordeeld (over
zulke details wil ik niet strijden), maar ik ben er zeker van dat ze geoordeeld zullen worden en dat
het bloed en de gerechtigheid van Jezus hiervoor is bedoeld, dat ze de genade van de Heere op die
dag zullen vinden. O zondaar, het is voor jou zo veel anders want je ondergang is zeker als de
beproeving komt. Er zullen geen getuigen nodig zijn om je te veroordelen, de Rechter weet alles. De
Christus die je veracht hebt, zal je oordelen. De Redder, wiens bloed je vertrapt hebt, in wiens bloed

je jezelf niet wilde wassen, Hij die veracht en verworpen was, Hij zal je rechtvaardig oordelen.
Ter overdenking

ledereen moet voor de rechterstoel van God en Christus verschijnen (Romeinen 14:10; 2 Korinthe
5:10). Wat zal de uitspraak zijn voor jou? Zul je toegang krijgen tot de hemel als iemand die
gerechtvaardigd is en vrijgesproken van de veroordeling door het geloof in Christus (Romeinen 5:1;

8:1) of ben je als ongelovige zondaar alleen geschikt voor het eeuwige oordeel in de hel (Romeinen
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2:5,8-9)?

Preek nr. 710, 14 augustus (gepreekt op 12 augustus 1866)
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