DE ONZICHTBARE BELONING

De dingen die men niet ziet ... 2 Korinthe 4:18

Tijdens je pelgrimsreis is het het beste om je blik vooruit te richten. Voor jou ligt de kroon, voor
jou de eindstreep. Wat je ook zoekt — hoop, vreugde, troost of hernieuwde liefde - je vindt het doel
alleen wanneer je met de ogen van geloof naar de toekomst kijkt. Kijk vooruit, en je zult zien: de
zonde zal voorgoed verdwijnen. Je lichaam, nu nog sterfelijk en gebroken, zal vernieuwd worden, en
je ziel zal volmaakt zijn — helemaal klaar om deel te krijgen aan de erfenis van de heiligen in het licht.
Kijk nog verder, en het oog van het geloof ziet zelfs de rivier van de dood - die donkere stroom die
je eens zult oversteken - en daarna de heuvels van licht, waar de hemelse stad wacht. Daar zie je
jezelf binnengaan door de poorten van parel, verwelkomd als meer dan een overwinnaar, gekroond
door de hand van Christus, omhelsd in Zijn armen, verheerlijkt met Hem en gezeten naast Hem op
de troon - net zoals Hij overwon en plaatsnam naast de Vader. Denk hier vaak aan, want dat
vooruitzicht werpt licht op je verleden en verdrijft de zwaarte van het heden. De vreugde die komt,
zal alle pijn en moeite van dit leven ver overtreffen. Spreek daarom tot je eigen hart: “Zwijg, mijn
angsten - dit leven duurt maar kort, en straks laat ik het achter me. Wees stil, mijn twijfels - de dood
is slechts een smalle rivier, en ook die zal ik spoedig oversteken. De tijd hier is kRort — maar de
eeuwigheid is eindeloos. De dood is maar een ogenblik — maar het leven dat wacht is onsterfelijk en

zonder einde. De weg is kort. Ik zal er spoedig zijn.”
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