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DE ONVERGEEFLIJKE ZONDE

Een van de vurige pijlen van de duivel is deze, als hij zegt: "Je hebt de onvergeeflijke zonde begaan."

Oh! deze pijl heeft menig hart doorboort, en het is erg moeilijk om met zulke gevallen om te gaan.

De persoon die hierdoor wordt aangevallen zeg ik het volgende: "Ik ben er vrij zeker van dat, als je

verlossing wenst, je de onvergeeflijke zonde niet hebt begaan. Ook ben ik er absoluut zeker van dat,

als je op Christus vertrouwt, je die zonde niet hebt begaan, want elke ziel die op Christus vertrouwt

is vergeven, volgens Gods Woord, en daarom kun je deze zonde niet hebben begaan". Niemand weet

wat deze zonde is. Ik geloof dat zelfs God's Woord het ons niet vertelt, en het is goed dat het dat

niet doet. Zoals ik al vaak heb gezegd, is het net als de waarschuwing op een bord waarop staat,

"voetklemmen". We weten niet precies waar de voetklemmen zich bevinden, we hebben over deze

heg dan ook niets te zoeken. Er is "een zonde tot de dood;" ons wordt niet verteld wat die zonde

is, maar we hebben geen enkele reden om over de heg heen te gaan en een eventuele overtreding te

begaan. De "zonde tot de dood" kan verschillend zijn in verschillende mensen; maar wie deze zonde

begaat, verliest vanaf dat moment alle geestelijke verlangens. Hij heeft geen wens om gered te worden,

geen zorg om zich te bekeren, geen verlangen naar Christus; zo vreselijk is de geestelijke dood die

over de mens komt die deze heeft begaan, dat hij nooit meer naar het eeuwige leven verlangt. We

hoeven niet te bidden voor zo'n geval; de apostel Johannes zegt: "voor dezelve zonde zeg ik niet, dat

hij zal bidden" (1 Joh. 5:16b). Ik heb een paar gevallen gezien, waarin er zo'n grote onverschilligheid

was voor Goddelijke zaken, of zo'n hoongelach en spottende minachting voor alles wat geestelijk is,

dat ik, hoewel ik zou bidden voor de ergste zondaars, heb gevoeld: "Ik kan niet bidden voor deze

man". Maar niemand van u is in die toestand terechtgekomen als u naar barmhartigheid verlangt; als

u de zonde haat; en er aan probeert te ontsnappen, dan is deze zonde tot de dood niet door u begaan!
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