De onredelijkheid van het vragen om een teken

Een teken van God vragen wanneer Hij Zijn Woord belooft lijkt mij buiten alle redelijkheid. U bent
een bedelaar, weet u nog? Er bestaat een oud Engels spreekwoord dat bedel aars geen elsers mogen
zijn. Hoe durft een bedelaar een teken te eisen voordat hij een aalmoes ontvangt? Stelt u zich eens
voor dat ik op straat |oop en word aangesproken door een hongerige man en als ik hem een brood
aanbied, hij het zal weigeren tenzij ik in de lucht vlieg of voor hem een steen in brood verander? U
zult zeggen: “Laat de man verhongeren meneer” als hij zo onredelijk is dat hij een teken eist.” En
toch, is dat precies zoals u nu doet, u wilt de genade die het Evangelie u vrijelijk aanbiedt en die
God u zelfs opdraagt te aanvaarden niet aannemen, tenzij u een verbluffend teken of wonder hebt
gezien.
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