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DE ONNASPEURLIJKEN RIJKDOM VAN CHRISTUS

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
De onnaspeurlijken rijkdom van Christus. Efeze 3:8

Mijn Heiland bezit rijkdommen, ver boven de berekening van de rekenkunde, het begrip van de

rede, de droom van de verbeelding of de welsprekendheid van de taal verheven. Hij is onnaspeurlijk.

Gij kunt zien en overdenken en overweg en, maar Jezus is een groter Heiland, dan gij u Hem

voorstelt, wanneer uw gedachten zelfs de hoogste vlucht nemen. Mijn Heiland is meer bereid te

vergeven, dan gij om te zondigen; machtiger om kwijt te schelden, dan gij om te overtreden. Mijn

Heiland is vaardiger om aan uw behoeften te voldoen, dan gij om die te gevoelen. Koester nooit lage

gedachten van mijn Heilvorst Jezus. Als gij Hem kroont, zult gij slechts de zilveren kroon op zijn

hoofd plaatsen, terwijl de gouden kroon Hem toekomt. Mijn Heiland bezit rijkdommen van geluk om

op dit zelfde ogenblik u te schenken. Hij kan u doen neerliggen in grazige weiden, en u leiden langs

stille wateren. Er is geen muziek gelijk de muziek van zijn luit, wanneer Hij de Herder is en gij het

schaap, en gij neerligt aan zijn voeten. Er is geen liefde aan de zijn gelijk; aarde noch hemel kent

haars gelijke. Christus te kennen en in Hem gevonden te worden, o! dit is het leven, dit is vreugde,

dit is merg en vettigheid, een maaltijd van reine wijn, die gezuiverd is. Mijn Heiland behandelt zijn

knechten niet karig; Hij geeft hun, gelijk een koning geeft aan een koning; Hij geeft hun twee

hemelen, een hemel beneden, in zijn dienst, en een hemel boven in de eeuwige blijdschap in Hem.

Zijn onnaspeurlijke rijkdom zal het best gekend worden in de eeuwigheid. Op de weg hemel waart zal

Hij u alles schenken wat gij behoeft; uw schuilplaats zal wezen de sterkte van de steenrotsen, uw

brood zal u gegeven worden, en het water zal u gewis zijn. Maar het is daar, d  r, waar gij horen zult

het lied van de triomferende, de jubelzang van de feestvierenden, en de Verheerlijkte en Beminde

van aangezicht tot aangezicht zult zien. O! hoe onnaspeurlijk is de rijkdom van Christus! Dit is het

lied voor de zangers van de aarde, en het lied voor ‘s hemels harpspelers. Heer, leer ons meer en

meer Jezus kennen en wij zullen de goede boodschap ook tot anderen brengen. 
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