
 

De noodzaak van vermeerderd geloof

En de apostelen zeiden tot de Heere: Vermeerder ons het geloof. Lukas 17:5
Verder lezen: Romeinen 4:13-25

De apostelen zeiden tot de Heere: ‘Vermeerder ons het geloof!’ Ze gingen naar de juiste Persoon.
Ze zeiden niet bij zichzelf: ‘Ik zal mijn geloof vermeerderen.’ Ze riepen niet naar de predikant:
‘Spreek eens een bemoedigende preek uit en vermeerder mijn geloof.’ Ze zeiden niet: ‘Ik zal dit of
dat boek lezen en dat zal mijn geloof doen toenemen.’ Nee, ze zeiden tot de Heere: ‘Vermeerder
ons het geloof.’ Alleen de Schepper van het geloof kan het laten toenemen. Ik zou uw geloof
kunnen opblazen totdat het in aanmatiging veranderde, maar ik kan het niet laten groeien. Het is
Gods werk om zowel het geloof te voeden als om het in het begin leven te geven; en als iemand van
u ernaar verlangt een groeiend geloof te hebben, ga dan en breng deze begeerte vanmorgen voor
Gods troon, met de uitroep: ‘Heere, vermeerder ons het geloof!’ Als je voelt dat jouw problemen
zijn toegenomen, ga dan naar de Heere en zeg: ‘Vermeerder ons het geloof!’ Als je financiële
vermogen toeneemt, ga dan naar de Heere en zeg: ‘Vermeerder ons het geloof.’ Want je zult meer
geloof nodig hebben als je meer voorspoed krijgt. Als je voorspoed vermindert, ga dan tot Hem en
zeg: ‘Vermeerder ons het geloof’, zodat je wat je aan de ene kant verliest, aan de andere kant mag
winnen. Ben je ziekelijk en heb je deze morgen veel pijn? Ga naar je Meester en zeg: ‘Vermeerder
ons het geloof, zodat ik niet ongeduldig zal zijn maar bekwaam om het goed te verdragen.’ Ben je
vermoeid, lusteloos of depressief? Ga en smeek: ‘Vermeerder ons het geloof!’ Heb je weinig
geloof? Breng het bij God en Hij zal het in een groot geloof veranderen. Er is geen plaats waar tere
planten meer gedijen dan achter het voorhangsel: de tabernakel van God waar Zijn heerlijkheid
woont.
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Ter overdenking

Een christen hoeft geen pelgrimsreizen te ondernemen en zogenaamde heilige mensen op te zoeken
om zijn geloof te laten groeien. Degene Die uiterst bekwaam is om ons geloof te laten toenemen, is
Degene in Wie we geloven, Die in ons leeft door de Geest (Heb. 12:2).
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