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DE NEDERIGEN GEEFT HIJ GENADE

De nederigen geeft Hij genade. Jak.4:6

Nederige harten zoeken genade, en daarom verkrijgen zij haar. Nederige harten geven zich

gewonnen aan de liefelijke inwerkingen van de genade, en zo wordt zij hun steeds rijkelijker

verschaft. Nederige harten legeren zich in de dalen, waar stromen van genade vloeien, en daarom

drinken zij ervan. Nederige harten zijn dankbaar voor de genade en geven de Heere de heerlijkheid

ervan, en daarom is het in overeenstemming met zijn eer haar aan hen te geven. Kom aan, beste

lezer, neem een nederige plaats in. Wees klein in uw eigen achting, opdat de Heere meer van u

moge maken. Misschien wordt de zucht geslaakt: "Ik ben bang, dat ik niet nederig ben”. Dit kan de

taal zijn van ware nederigheid. Sommigen gaan er prat op, dat zij nederig zijn, en dit is een van de

allerergste soorten van hoogmoed. Wij zijn behoeftige, hulpeloze, onwaardige, helle-waardige

schepselen, en als wij niet nederig zijn, behoren wij het wèl te zijn. Laten wij onszelf vernederen om

onze zonden tegen de nederigheid, en dan zal de Heere ons geven te proeven van zijn gunst. Het is

genade, die ons nederig maakt, en genade is het, die in deze nederigheid een gelegenheid vindt om

nog meer genade in te storten. Laten wij ons vernederen, opdat wij verhoogd mogen worden. Laten

wij arm van geest zijn, opdat God ons rijk kan maken. Laten wij nederig zijn, zodat wij misschien niet

behoeven te worden vernederd, maar verhoogd mogen worden door de genade van God.
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