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DE NATUURLIJKE GROEI VAN DE GROND

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn klederen,

wierpen zij het lot. Lukas 23:34

Als een mens onwetend is en niet weet wat hij moet doen, wat moet hij dan doen? Nou, hij zou niets

moeten doen totdat hij het wel weet. Maar hier is het kwaad: dat toen we het niet wisten, we er

toch voor kozen om het verkeerde te doen. Als we het niet wisten, waarom hebben we dan niet het

juiste gekozen? Maar omdat we in het duister tastten, draaiden we nooit naar rechts, maar

blunderden we altijd naar links, van de zonde naar de zonde. Laat dit niet zien hoe verdorven ons

hart is? Hoewel we proberen om de goede kant op te gaan, gaan we, als we alleen zijn, altijd de

verkeerde kant op. Laat een kind met rust; laat een mens met rust; laat een stam met rust zonder

onderwijs en instructie; wat komt er van terecht? Het is hetzelfde als wanneer we een akker met

rust laten. Het produceert nooit zomaar toevallig tarwe of gerst. Laat het met rust, en er zijn ranken

met onkruid en doornen en struikgewassen, waaruit blijkt dat de natuurlijke groei van de grond

produceert wat waardeloos is. U had licht nodig, maar u sloot uw ogen voor de zon. U had dorst,

maar u wilde niet drinken van de levende bron, hoewel die er was, en dus was u onwetendheid, een

zondige onwetendheid, die u voor de Heere moet belijden. Oh, kom naar het kruis, u die daar

eerder bent geweest en daar uw last hebt verloren! Kom en belijd uw schuld opnieuw, en grijp

opnieuw naar dat kruis, en kijk naar Hem die erop gebloed heeft, en prijs Zijn lieve Naam omdat Hij

eens voor u gebeden heeft: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen".
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