DE NAAM BOVEN ALLE NAMEN

Gij zult Zijn Naam heten JEZUS. Matthets 1:21

Wanneer iemand ons dierbaar is, worden ook alle dingen die met die persoon te maken hebben
voor ons waardevol. Zo is het ook met de Heere Jezus: voor alle ware gelovigen is Hij zo kostbaar,
dat alles wat met Hem verbonden is onschatbare waarde krijgt, meer dan wat dan ook. Geen plek
waar Zijn heilige voet heeft gestaan, geen woord van Zijn gezegende lippen, en geen gedachte die
door Zijn liefdevolle Woord is geopenbaard, is voor ons ooit zonder betekenis. Dit geldt ook voor de
namen van Christus: ze klinken allemaal lieflijk en dierbaar in de oren van de gelovige. Of Hij nu
wordt genoemd de Echtgenoot van de Kerk, haar Bruidegom of Vriend; of Hij wordt aangeduid als
het Lam dat vanaf de grondlegging der wereld geslacht is, de Koning, de Profeet of de Priester -
elke titel van onze Meester, zoals Shiloh, Immanuél, Wonderbare Raadsman en Sterke God - is als
een honingraat vol zoete honing, waarvan de druppels voor ons een bron van vreugde zijn. Maar als
er één Naam is die nog zoeter klinkt in de oren van de gelovige, dan is het de naam Jezus. Jezus! De
Naam die de harpen van de hemel tot prachtige melodieén aanzet. Jezus! Het leven van al onze
vreugden. Als er één Naam is die schitterender en kostbaar is boven alle andere, dan is het deze

Naam.
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