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DE NAAM BOVEN ALLE NAMEN

U zult Hem de naam Jezus geven. Mattheüs 1:21

Als iemand je dierbaar is, dan wordt alles wat met hem of haar te maken heeft ook kostbaar voor

jou. Zo is het ook met de Heere Jezus. Voor ieder die Hem echt liefheeft, is alles wat met Hem

verbonden is van onschatbare waarde – boven alles wat je ooit zou kunnen bezitten. Denk daar eens

over na: er is geen plek waar Zijn heilige voeten hebben gestaan, geen woord dat uit Zijn gezegende

mond is gekomen, geen gedachte die Hij in Zijn liefdevolle Woord heeft geopenbaard, die voor ons

niet kostbaar is. Alles wat uit Hem voortkomt is heilig en dierbaar. En dat geldt ook voor Zijn namen.

Elk van de namen van Christus klinkt lieflijk in de oren van een gelovige. Of Hij nu wordt genoemd

de Echtgenoot van de gemeente, de Bruidegom, de Vriend; het Lam dat geslacht is vanaf de

grondlegging van de wereld; de Koning, de Profeet, de Priester; Shiloh, Immanuël, Wonderbaar,

Machtige Raadsman – elke titel is als een honingraat die druipt van zoetheid, en elke druppel die

eruit vloeit is heerlijk. Maar als er één Naam is die nog mooier klinkt dan alle andere, dan is het de

Naam Jezus. Jezus! De Naam die als melodie in de hemel klinkt op de harpen van engelen. Jezus! Het

hart en leven van al onze vreugde. Geen enkele andere naam is zo betoverend, zo kostbaar, zo vol

van genade en liefde als de Zijne.



© Het Spurgeon Archief

Page: 2


