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DE MORGEN ZAL AANBREKEN

Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid; des avonds vernacht het

geween, maar des morgens is er gejuich. Psalm 30:5

Christen, als u zich in de nacht van de beproeving bevindt, denk dan aan de morgen; verheug u bij

de gedachte aan de wederkomst van uw Heere. Wees geduldig, want zie, ‘Hij komt met de wolken.’

Wees geduldig! De Landman wacht op het binnenhalen van Zijn oogst. Wees geduldig, want u weet

Wie gezegd heeft: ‘Ziet, Ik kom haastig en Mijn loon is met Mij, om een ieder naar zijn werk te

vergelden.’ Als u zich nu ellendig voelt, bedenk dan: ‘Want: Nog een zeer weinig tijds en Hij, Die te

komen staat, zal komen, en niet vertoeven’ (Hebr. 10:37). Uw hoofd mag dan nu met doornige

moeilijkheden gekroond zijn, maar het zal weldra een kroon van sterren dragen; uw hand mag

gevuld zijn met zorgen, maar hij zal weldra de snaren van de harp bespelen. Uw klederen mogen

dan nu met stof bedekt zijn, het zal niet lang duren of ze zullen wit zijn. Wacht nog een poosje. Ach,

hoe verachtelijk zullen onze beproevingen en moeite lijken als we er op terugzien! Als we ze nu

bezien, kunnen ze geweldig groot lijken, maar als we naar de hemel gaan, zullen we met blijdschap

terugdenken aan alle moeite. Onze beproevingen zullen dan licht lijken, verdrukkingen van een

ogenblik. Laat ons moedig voortgaan ook al is de nacht donker. De morgen zal aanbreken en dat

kunnen zij die in het duister van de hel zijn opgesloten, niet zeggen. Weet u wat het betekent zo op

de toekomst gericht te zijn, om vol verwachting te leven, uit te zien naar de hemel? Gelukkig de

gelovige die zo’n zekere, troostvolle hoop geniet.
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