DE MEEST GESCHIKTE TIJD

God bepaalt met nauwkeurige wijsheid de meest geschikte tijd voor de verlosten om hier beneden
te verblijven. Als er in de hemel spijt kon zijn, zouden de heiligen zeker rouwen dat ze hier niet
langer leefden om meer goed te doen. O, dat ik toch meer schoven mocht dragen in de schuur van
mijn Heere! Meer juwelen voor Zijn kroon! Maar hoe zou dat kunnen, tenzij er meer werk is?
Wanneer we God ten volle dienen, en Hij ons kostbaar zaad geeft om te strooien, en honderdvoudig
te oogsten, dan zouden we zeggen dat het goed voor ons is te blijven waar we zijn. Of onze Meester
nu zal zeggen "ga", of "blijf", laat ons even tevreden zijn, zolang Hij ons omringt met Zijn

aanwezigheid.
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