De man die het met alles eens was

Vertrouw op de HEERE en doe het goede. Psalm 37:3

Sommige mensen die Spurgeon ontmoette waren het niet met hem eens en gingen weleens met hem
in discussie. Maar op een dag ontmoette hij een man die het eens was met aleswat hij zei. Nu zou
je kunnen denken dat dit een goede zaak is, maar er schuilt een gevaar in het eens zijn a's het niet
leidt tot vertrouwen in de Heere Jezus Christus. Toen Spurgeon met de man sprak, sprak hij over de
echt belangrijke dingen. Hij vertelde hem over het kwaad van de zonde, hoe verschrikkelijk zonde
isen hoe afzichtelijk het isin Gods heilige ogen. De man was het er helemaal mee eens. Toen
vertelde Spurgeon hem over de weg naar verlossing, hoe de Heere Jezus Christus naar de wereld
kwam om zondaars te redden, hoe Hij stierf aan het kruis en de zonden van a Gods volk droeg. Hij
vertelde hem ook hoe je vergeving, redding en de hemel kunt ontvangen door je af te keren van de
zonde en op Jezus te vertrouwen, de man stemde met dat allesin. Wat Spurgeon ook zei, de man
was het er altijd mee eens, ook al was het duidelijk dat hij niet op Christus vertrouwde. Hij zag eruit
als zo' n speelgoedhondj e dat je soms achterin auto’s ziet — heb je die wel eens gezien? Wat doen
ze? Die hondjes knikken altijd instemmend! ‘Ja, ja, ja'.

‘Ja, ja, ja,’ zei de man! Hij had geen vragen of twijfels. Spurgeon zag dat hij geen vooruitgang
boekte bij deze man. Hij wilde niet aleen dat de man met zijn hoofd knikte, hij wilde dat de man
gered werd! Wat kon hij nog meer zeggen? Hij had alles uitgelegd over zonde en verlossing. Toen
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besloot hij nog één ding te zeggen en heel direct tezijn, hij zei: ‘Het feit is dat je op een dag zult
sterven en verdoemd zult worden!” En toen liep Spurgeon weg. Kun je je voorstellen wat de man
dacht toen hij Spurgeon zag weglopen? Natuurlijk wist hij diep van binnen dat hij geen christen
was, maar hij wist wel hoe hij een christen kon worden. De laatste woorden van Spurgeon raakten
hem echter diep. Ze drongen zijn hart binnen en hij kon niet stoppen eraan te denken; hij was
verloren! Dit verhaal heeft een gelukkig einde, want hoe meer de man nadacht over zijn gesprek
met Spurgeon, hoe meer hij wist wat hij moest doen. Hij bekeerde zich van zijn zonden en stelde
zZijn vertrouwen op de Heere Jezus Christus. Hij liet zich dopen, sloot zich aan bij de kerk en werd
tot hij stierf eenijverig lid van de kerk — en natuurlijk ging hij daarna naar de hemel! Je moet niet
alleen maar knikken — maar ook vertrouwen! ‘Vertrouw op de Heere en doe het goede’ (Psalm
37:3).

Vertaald uit: Keep inching along and 51 other great stories.
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