DE MACHT OM TE VERGEVEN

De Zoon des mensen heeft op aarde de macht om zonden te vergeven. Matthets 9:6 (Eng. vert. NKJV)

Beschouw €én van de heerlijkste werken van de grote Geneesheer: Hij alleen heeft de macht om
zonden te vergeven! Toen Hij op aarde wandelde, nog voor de losprijs was betaald, voor Zijn bloed
op het verzoendeksel werd gesprenkeld, bezat Hij reeds het gezag om schuld weg te nemen. Hoe
zou Hij dan nu, na Zijn sterven en opstanding, deze macht verloren hebben? Integendeel! Welke
oneindige kracht is er in Hem, die trouw de schuld van Zijn volk heeft gedragen en betaald. Nu Hij
de overtredingen en ongerechtigheden heeft uitgewist, bezit Hij onbeperkte macht. Twijfel je
daaraan? Richt je oog dan op Hem die uit de dood is opgestaan! Zie Hem in Zijn stralende
heerlijkheid, verhoogd aan de rechterhand van God. Hoor hoe Hij daar voor jou pleit bij de eeuwige
Vader, wijzend op Zijn doorboorde handen en voeten, en Zich beroepend op de verdiensten van Zijn
lijlden. Wat een macht tot vergeving openbaart Hij daar! Zelfs de meest dieprode zonden worden
uitgewist door het bloed van Zijn kruis. Hoe zwaar je zonde ook weegt, Christus heeft nu, op dit
moment, de macht om te vergeven — macht om jou én ontelbaren met jou vrij te spreken. Eén enkel
woord uit Zijn mond is genoeg. Hij hoeft niets meer te doen om vergeving te verwerven, want het
werk is volbracht. Als antwoord op jouw berouw en tranen kan Hij je vandaag vergeving schenken
en dat ook in je hart doen weten. Hij kan je op ditzelfde uur vervullen met een vrede van God die
alle verstand te boven gaat - een vrede die voortkomt uit de volkomen kwijtschelding van al je
ongerechtigheden. Moge jij nu de kracht van Jezus Christus ervaren, die leeft om te vergeven!Heere

Jezus, reinig mij door Uw bloed en vervul mij met de vrede die alle verstand te boven gaat.
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