DE GELIJKEN VAN CHRISTUS

(]

Toen leverde hij Hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus mee en leidden

Hem weg. Johannes 19:16

Er waren nog twee andere kruisdragers in de menigte; het waren misdadigers; hun kruisen waren
even zwaar als die van de Heere, en toch, had tenminste één van hen geen sympathie met Hem, en
het dragen van het kruis leidde slechts tot zijn dood, en niet tot zijn verlossing. Ik heb wel eens
mensen ontmoet die veel geleden hadden; zij hadden hun hele leven hard gewerkt en in één klap al
hun geld verloren, of zij lagen jaren op een ziekbed, en zij veronderstelden daarom dat, omdat zij
zoveel geleden hadden in dit leven, zij daardoor de straf van de zonde hierna zouden ontkomen. Ik
zeg jullie, vrienden, dat de misdadiger zijn kruis heeft gedragen en eraan is gestorven. Daarom zult
jij ook je smarten met je mee dragen en ermee verdoemd worden, als je jezelf niet bekeert. Deze
verbitterde kruisdrager verliet zijn lijdensweg aan het kruis - en het was inderdaad een lijdensweg

om aan een kruis te sterven - om naar het helse vuur te gaan.

En ook jij kunt van je ziekbed of uit het armenhuis naar het verderf gaan, even gemakkelijk als vanuit
het huis van luxe en overvloed. Ons lijden heeft niets te maken met de verzoening van de zonde.
Alleen het bloed dat Hij vergoten heeft, alleen de jammerklachten die uit Zijn hart kwamen, alleen
het lijden dat Hij heeft doorstaan, kunnen de zonde verzoenen. Als iemand van jullie denkt dat God
medelijden met je zal hebben omdat je verdrukking hebt doorstaan, dan moet je die gedachte snel
van je afschudden. Je moet op Jezus zien en niet op jezelf; richt je oog op Christus, de grote
Plaatsvervanger voor zondaars, je kunt echt niet op jezelf vertrouwen. Bedenk dat God, toen Hij
Christus aanzag in de plaats van de zondaar, Hij Hem niet spaarde, en wanneer Hij jou aantreft
zonder Christus, zal Hij je niet sparen. Je hebt gezien hoe Jezus door Zijn vijanden werd
weggevoerd; zo zal jij ook door de duivels worden weggesleept naar de plaats die voor jou bestemd
is. 'En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over' (Matt. 18:34a). Het zal ook voor jou in
vervulling gaan - 'Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn

engelen bestemd is' (Matt. 25:41b).
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Jezus werd door God verlaten; en als Hij, Die slechts een toegerekende zondaar was, verlaten werd,
hoeveel te meer zal jij dat dan zijn? O, zondaar, als God Zijn aangezicht voor Christus verbergt,
hoeveel minder zal Hij jou dan sparen! Hij heeft Zijn Zoon de striemen niet onthouden! Heb ik de
afgelopen zondag niet de zweepslagen beschreven die op de rug van de Heiland vielen? Hoe zullen
de stalen zweepslagen je treffen, hoe zullen de knopen van gloeiend draad je raken, als het geweten
je zal slaan, als de wet je met haar zweep zal geselen! O! Wie zou er in jouw plaats willen staan, jullie
allerrijksten, jullie van het leven genietende en zelfzuchtige zondaars - wie zou er in jouw plaats
willen staan? Ik kan de grote hoeveelheid smarten die Christus moest verdragen niet in één woord
samenvatten; daarom kan ik je onmogelijk zeggen welke stromen, welke oceanen van smarten over
jouw ziel zullen gaan als je sterft zoals je nu bent. De zeis van de dood zal sommigen van jullie
neermaaien voordat mijn stem je weer kan waarschuwen! O, zielen, ik smeek je - namens de
wonden, het bloed, en lijJden van Christus - laat die vreselijke toekomende toorn niet over je komen.

Moge God je verlossen! Vertrouw op de Zoon van God en je zult zalig worden.

Vertaald uit: 40 Daily Devotional Readings On The Crucifixion Of Christ. Charles H. Spurgeon.
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