DE LIEFDE VAN CHRISTUS DIE DE KENNIS TE BOVEN GAAT

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat... Efeze 3 vers 19¢

De liefde van Christus gaat elk menselijk begrip te boven. Waar vinden we een taal om deze liefde te
beschrijven? Zij is nergens mee te vergelijken. Zij is zo grenzeloos, dat alle woorden die haar
proberen te beschrijven, slechts de oppervlakte raken. Net zoals een zwaluw, die over het water
scheert en er niet in afdaalt. Er ligt onder deze oppervlakte een onmetelijke diepte. Het is de diepte
van een afgrond die niet te peilen is. Zij is onmeetbaar. Niemand kan haar bevatten. Voor wij een
juist denkbeeld over de liefde van de Heere Jezus kunnen hebben, is het nodig dat wij Zijn vroegere
heerlijkheid (die Hij had voor Zijn menswording), en de diepe smaad waarin Hij op aarde afdaalde,
begrijpen. Maar wie kan de Majesteit van Christus aan ons uitleggen? In de hemel was Hij God uit
God; door Hem zijn de hemelen gemaakt. De lofliederen van de cherubs en serafs waren steeds om
Hem heen. Wie kan de grootheid van Zijn heerlijkheid uitspreken? En wie kan, aan de andere kant,
beschrijven hoe laag Hij neerdaalde? Het is geen kleinigheid om mens te worden; maar Man van
smarten te worden, gaat nog oneindig veel verder. Te bloeden, te lijden en te sterven, was voor de
Zoon van God al veel. Maar de ongeévenaarde strijd die Hij moest doorstaan - een vernederende
dood te moeten sterven en de verlatenheid door Zijn Vader te moeten ervaren - gaat hier nog
bovenuit. Dat Hij deze strijd volbracht heeft, hebben wij werkelijk te danken aan een diepte van
neerbuigende liefde; een diepte die zelfs de meest heldere geest op aarde niet kan peilen. O, dat
deze liefde onze harten zou vervullen met ootmoedige dankbaarheid! Dat deze liefde krachtig zal

doorwerken in ons leven en duidelijk naar buiten mag komen in ons praktische leven!
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