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DE LEIDING VAN GODS VOORZIENIGHEID

Toen ik in Amsterdam was, bezocht ik de werkplaats van een diamantslijper. Daar zag ik een

heleboel grote draaischijven en allerlei enorme machines in werking. Ik moet toegeven dat het heel

vreemd leek dat al die enorme machines in beweging werden gezet voor een klein stukje kristal dat

eruitzag als glas. Was deze diamant dan zoveel waard dat er een hele fabriek in gang werd gezet om

het oppervlak te snijden en het te laten schitteren? De diamantslijper was er stellig van overtuigd.

De kostbare steen waaraan al deze zorg en moeite was besteed, was klein in vergelijking met de

machines. Op dit moment zou die diamant de vinger of het voorhoofd van een koninklijk persoon

kunnen sieren. Als ik naar Gods voorzienigheid kijk, lijkt het onlogisch dat koninkrijken,

vorstenhuizen en grote gebeurtenissen allemaal bijdragen aan de vervulling van Gods plannen in de

verlossing van Zijn volk. Maar zo is het wel. Voor ons lijkt het misschien onlogisch dat al die raderen

in beweging werden gezet omwille van die ene diamant, maar dat is het niet. Het is ook niet

onlogisch om te zeggen dat alle wegen der voorzienigheid door God zijn bepaald ten behoeve van

de verlossing van Zijn volk. Het is de voltooiing van die kostbare juwelen die voor eeuwig en altijd de

kroon van Christus zullen sieren. Als de Heere je vandaag ontmoet en je bekeert, dan verzeker ik je

dat je in Gods voorzienigheid zult geloven en zult zeggen: 'Ja, God heeft mijn voetstappen geleid. Hij

heeft me op de weg geleid en me daar gebracht waar ik Jezus ontmoette en waar mijn hart zich

opende om het Evangelie van genade te ontvangen!'
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