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DE LEIDING VAN DE HEILIGE GEEST

De Heilige Geest is aan jou gegeven om je in alle waarheid te leiden. Waarheid is als een enorme

grot en de Heilige Geest brengt fakkels en toont je alle pracht en praal van het gewelf. Hij kent de

weg door de verschillende doorgangen en leidt je in de diepe dingen van God. Door Zijn licht en Zijn

leiding ontsluit Hij voor jou de ene waarheid na de andere en zo word je onderwezen door de Heere.

Hij is ook je praktische Gids naar de hemel, die je helpt en leidt op de weg naar boven. Ik zou willen

dat gelovigen in hun dagelijks leven meer de raad en leiding van de Heilige Geest zouden zoeken.

Weet je niet dat de Geest van God in jou woont? Je hoeft niet altijd naar deze of gene vriend te gaan

om raad te vragen: wees stil en wacht op de Heere. Ga naar Hem Die door Bunyan de Heer Hoge

Secretaris wordt genoemd, Die in jou woont, oneindig wijs is en je kan leiden door je de stem te

laten horen die achter je is en die zegt: Dit is de weg, wandel in dezelve. De Heilige Geest zal je

leiden in het leven en zal je leiden in de dood en je naar de heerlijkheid brengen. Hij zal je behoeden

voor hedendaagse dwalingen, maar ook voor oude dwalingen. Hij zal je leiden op manieren die je

nog niet kent en door de duisternis zal Hij je leiden op manieren die je nog niet gezien hebt. Hij zal

deze dingen met je doen en je nooit verlaten.
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