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DE LAATSTE VIJAND

De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. 1 Kor. 15:26

Merk op dat de dood de laatste vijand is van elke christen en de laatste die vernietigd moet worden.
Welnu, als het Woord van God zegt dat het de laatste is, wil ik u een klein stukje praktische wijsheid
meegeven - laat hem ook als laatste. Broeders en zusters, betwist de benoemde orde niet, maar laat
de laatste de laatste zijn. Ik kende iemand die de dood wilde overwinnen lang voordat hij stierf. Maar
broeders en zusters, u heeft geen stervensgenade nodig totdat het moment aanbreekt. Wat zou het
nut zijn van stervensgenade terwijl u nog leeft? Een boot is alleen nodig als u een rivier bereikt.
Vraag om levensgenade en verheerlijk Christus daardoor, en dan zult u stervensgenade hebben als
de tijd van sterven komt. Uw vijand zal worden vernietigd, maar niet vandaag. Er is vandaag een
groot aantal vijanden die moeten worden bestreden, laat de laatste vijand daarom een tijdje met
rust. Deze vijand zal worden verslagen, maar van de tijden en seizoenen zijn we in onwetendheid;
het is onze taak om goede soldaten van Jezus Christus te zijn, dit is onze dagelijkse plicht. Neem uw
beproevingen zoals ze komen! God zal u te zijner tijd helpen uw laatste vijand te overwinnen, maar
zorg er ondertussen voor dat u de wereld, het vlees en de duivel overwint. Als u goed leeft, zult u
goed sterven.
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