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DE KRACHT VAN HET GEBED

HEERE! Gij hebt de wens der zachtmoedigen gehoord, Gij zult hun hart sterken, Uw oor zal opmerken.
Psalm 10:17

Pas deze logica toe in uw gebed. God heeft gebeden verhoord en daarom zal Hij ook dit gebed
verhoren. Van deze eerste opmerking kunnen velen getuigen. Dat dit waar is, weten we uit
dagelijkse ervaring. De bewijzen voor de kracht van het gebed zijn zo talrijk als de sterren aan de
hemel. Uit het feit dat de Heere ons vanuit Zijn heilige plaats verhoord heeft, leiden we af dat Hij ons
nog steeds hoort, en daarom zullen we Hem ons leven lang blijven aanroepen. Het is niet zomaar
een terloopse opmerking, maar Jehova's eeuwige naam en opgericht teken: God, de Hoorder der
gebeden. Zo lang de aarde zal bestaan, zal Hij de troon der genade niet verlaten en nooit zal Hij Zijn
oor afwenden van het geroep van Zijn smekend Israél. Het is noodzakelijk dat u bidt, want de
behoeftige moet tot zijn Helper roepen; en het is profijtelijk voor u om te bidden, want de boezem
van de smekeling zal met zegeningen vervuld worden. Het is niet tevergeefs dat u op God wacht;
het is uw troost, uw kracht, uw leven. Als u Gods gunst zoekt, zal bidden uw vreugde zijn, want u
wordt door niets zozeer gesterkt dan door de ervaring dat de Heere in alles naar u luistert. lemand
die door de Allerhoogste in audiéntie wordt ontvangen, wordt bovenmate begunstigd.
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