DE KRACHT VAN HET GEBED

Christus blijft nooit lang bij zwijgende zielen, want als er niet tot Hem geroepen wordt, vertrekt Hij.
Wat een wonderbaarlijke invloed heeft het gebed op onze gemeenschap met Jezus! We kunnen
altijd het een met het ander meten. Zij die het meest vurig en dikwijls bidden, zijn zij die
voortdurend bij de vriendelijke Voorbidder zijn geweest; terwijl, aan de andere kant, zij die het
hardst worstelen in het smeken, de engel het langst zullen vasthouden. Jozua's stem liet de zon aan
de hemel voor een paar uur stilstaan; maar de stem van het gebed kan de Zon der gerechtigheid

voor maanden en zelfs jaren vasthouden.
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