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DE KRACHT VAN HET EVANGELIE

Christus is alles en in allen. Kolossenzen 3:11

Hoewel er veel onwaarheden zijn, kan er maar één waarheid zijn, maar er is maar één waarheid;

er is maar één ware religie. Er is maar één goede boodschap: het Evangelie van onze Heere Jezus

Christus. Ook vandaag mag jij nog steeds het ongelooflijk prachtige wonder ervaren: dat Jezus

Christus, de Zoon van God, geboren werd uit eenvoudige ouders en als een arm mens op aarde

leefde — en dat alles om jou te redden! Hij doorstond een leven vol lijden en beproevingen, werd ten

onrechte aangeklaagd door Zijn vijanden en uiteindelijk als een verstoten mens gekruisigd op

Golgotha. “Nu,” zeiden zij, “is het einde gekomen aan Zijn leer; het zal zo verachtelijk worden dat

niemand zich meer christen zal noemen. Het zal een schande zijn om iets te maken te hebben met

de Naam van Jezus, de Profeet uit Nazareth.” Maar wat een geweldig feit is het dat het geloof dat Hij

begon, niet alleen is blijven bestaan, maar vandaag de dag nog net zo krachtig is als toen! Dit geloof

leeft voort, groeit en verspreidt zich steeds verder. Is het geen wonderbaarlijk feit dat deze religie

niet alleen heeft voortbestaan, maar ook net zo sterk is gebleven als altijd? Ja! De geloofsleer die Hij

stichtte, bestaat nog steeds, is krachtig en breidt zich voortdurend uit. Terwijl andere religies zijn

verdwenen in de duisternis van het verleden, blijft de Naam van Jezus machtig en zal die een

gezegende kracht blijven zolang het universum bestaat.
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